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WELKOM!
Dag beste JRK’ers en JRK-
ouders! Daar zijn we weer met 
een gloednieuwe JRKameel!

Vorig jaar stapten binnen in 
een sprookjeswereld. We 
bakten pannenkoeken en 
gingen zelfs op weekend 
met het leger. De Spetters 
speelden een spel van 
maarliefst 24 uur lang! Maar 
vooral niet te vergeten: we 
gingen allemaal samen op 
zomerkamp! Ook dit jaar staat 
er heel wat op het programma. 
Je leest er alles over in 
deze nieuwe versie van de 
JRKameel. 

Veel leesplezier! 
De leiding
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STARTDAG
14 september — 14u - 17u. 
met nadien BBQ voor iedereen!

Hoera, Jeugd Rode Kruis 
begint aan een nieuw werkjaar!

Dit openen we zoals elk jaar 
met onze fameuze startdag! 
Breng zeker al je vriendjes 
en vriendinnetjes mee die 
Jeugd Rode Kruis eens willen 
uitproberen. Het zal zonder 
twijfel een startdag zijn om 
nooit meer te vergeten.

van 14u tot 17u spelen we 
een super leuke activiteit! Alle 
kinderen tussen de 6 en 15 jaar 
zijn meer dan welkom! 

Vanaf 17u is echt iedereen 
welkom! Oma’s, tantes, 
buurmeisjes, je hond of 
misschien zelfs je giraf!  Samen 
genieten we van de laatste 
zon, met een heerlijke BBQ. 
Jullie brengen je eigen vlees 
mee, dan zorgen wij voor al de 
rest! De BBQ, bar, animatie,... 
Er zal meer dan genoeg zijn!

Inschrijven is helemaal niet 
nodig, maar een mailtje met 
het aantal personen voor de 
BBQ is voor ons heel handig! 
jeugd@brugge.rodekruis.be



5

STADSSPEL
28 september — 14u - 17u 
@’T Zand

Weet jij het verschil tussen 
de Noordzandstraat en de 
Zuidzandstraat? Verwar je 
het Belfort en het stadhuis 
nooit? Is de korste weg 
tussen het Walplein en de 
Biekorf vinden voor jou een 
eitje? Indien je 3 op 3 scoort 
voor deze test, kom dan zeker 
naar ons knotsgekke stadspel. 
Zo niet is dit de kans om van 
Brugge je broekzak te maken!
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FAMILYDAY
12 oktober — 14u - 17u

Spelen alleen voor kinderen? 
Neen hoor! Volwassenen 
kunnen nog steeds het kind 
uithangen!

Breng je familie mee op deze 
nieuwste en leukste familie-
activiteit en ontdek welke 
talenten schuilen in jouw 
familieleden! Mama, papa, 
oma, opa, tante of nonkel,... 
Wie weet win je dankzij je goed 
uitgekozen famillielid wel het 
spel! Maak dus een goede 
keuze!

Breng op deze activiteit een 
volwassen familielid mee!
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DAG VAN DE 
JEUGDBWEGEING
18 oktober

Op 18 oktober mag iedereen zien dat 
jij deel bent van Jeugd Rode Kruis! 
Trek vandaag je T-shirt en sjaaltje 
van JRK aan om naar school te gaan! 
Toon iedereen dat wij de beste 
jeugdbeweging zijn van het hele land. 

Stuur ons een foto waar jij naartoe bent 
geweest in je JRK-outfit!

Gratis ontbijt (Spetters) 
Jeugd Rode Kruis laat zich door Stad 
Brugge trakteren op een gratis ontbijt. 
De Spetters kunnen samen met de 
leiding vanaf 7u. feestelijk komen 
aanschuiven. We spreken af om 7u aan 
de schuifdeuren van de achterkant 
van het station. We wachten op je 
tot 7u10 om samen met alle andere 
jeugdbewegingen ons bestaan te 
vieren. Nadien gaat iedereen zelfstandig 
naar school, want dat moet natuurlijk 
ook nog altijd gebeuren.
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PIRATE BAY
9 november — 14u - 17u

Schip ahoy maatjes! Zin om mee 
te gaan varen op de woeste 
oceaan, te spelen op het strand 
en schatten vinden in het zand? 
Bommen te ontwijken van 
Kapitein Zwartbaard? Dan is dit je 
kans om mee te gaan op avontuur! 
Ga je met ons mee? Zoals altijd 
spreken we af om 14u in ons 
lokaal!
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BRAINTRAINING
30 november — 14u - 17u

01001010 01100101 01110101

01100111 01100100 00100000

01010010 01101111 01100100

01100101 00100000 01001011

01110010 01110101 01101001

01110011 00100000 01101001

01110011 00100000 01110011

01110101 01110000 01100101

01110010 00100000 01110100 

01101111 01100110 00100001

Als deze boodschap voor jou chinees 
lijkt, kom dan op 30 november naar 
ons lokaal om deze en ander codes 
te kraken. Kwestie van ook in het 
weekend jullie hersencellen aan het 
werk te zetten!
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OP STAP MET 
HENRY DUNANT
21 december — 14u - 17u

Ken jij Henry Dunant? Hij is de stichter van het Rode Kruis. Na 
de slag van Solferino in Italië, waarbij de Fransen en de Italianen 
vochten tegen Oostenrijkers, was hij getuige van een vreselijk 
oorlogsveld. Overal lagen gewonden, maar er was weinig me-
dische hulp. Daarom riep hij de bevolking op om beide partijen 
te helpen. ‘Tutti fratelli’, zei hij, ‘Wij zijn allen broeders’. Later 
schreef hij een boek over zijn ervaringen, ‘Un Souvenir de Sol-
ferino’, waarin hij pleitte voor de oprichting van een neutrale 
organisatie die iedereen hielp. Niet veel later was het Rode Kruis 
geboren...

Duik tijdens deze activiteit mee in de honderden jaren geschiede-
nis, en ontdek de kracht van de organisatie waar ook jou 
deel van uitmaakt.

ZWEMMEN
18 januari — 14u - 17u

Van Spetters tot Spatjes: we gaan samen ravotten in het 
water! 18 januari gaan we met JRK naar een subtropisch 
zwembad om te koude wintermaanden even te 
vergeten. Meedoen kost je €10. 
Inschrijven kan via jeugd@brugge.rodekruis.be
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HELPERTJE
3 november tot 8 december  
Elke zondagochtend — 9u tot 12u 
10 - 12 jaar

Deze uitgebreide cursus eerste hulp maakt jou in 
geen tijd een expert.

Wat moet ik doen bij een ongeval? 
Wie moet ik verwittigen? 
Hoe moet ik reanimeren? 

Op deze en meer vragen ontdek je zelf het antwoord 
tijdens de cursus Helpertje. Je leert ook correct 
verschillende wonden verzorgen en je ontdekt wat er 
in een eerstehulprugzak thuishoort. 

Deze cursus is bedoeld voor kinderen van 10 tot 
12 jaar. Inschrijven via jeugd@brugge.rodekruis.be. 
Opgelet want de plaatsen zijn beperkt!

Kostprijs: €10 voor de cursus.

JRK-WEEKEND
3 april - 5 april 2020

Woop Woop, we gaan opnieuw op weekend! Meer 
info volgt, maar je kunt dit weekend best al met een 
hele dikke stift omcirkelen in je agenda zodat je zeker 
mee kan gaan! 
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NIEUW:
DE SPETTERGROEP
Wij geven onze Spetters graag een exteraatje. Daarom is er vanaf 
dit jaar een Spettergroep op Facebook. In deze groep zijn enkel 
Spetters toegalaten! Hier komen er leuke weetjes, polls, een blik 
achter de schermen,... Zoek op ‘Spettergroep — JRK-Brugge’ of 
scan de QR-code op de volgende pagina.
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SPETTERS ONLY 
SPETTERS ONLY 
SPETTERS ONLY 
SPETTERS ONLY

SCAN
<-----
SCAN
<----
SCAN
<---
SCAN
<--
SCAN
<-
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VRIENDENBOEKJE
Dit jaar verwelkomt Jeugd Rode Kruis 2 nieuwe leiders. Maak 
hier alvast kennis met hun!

Naam: Fleur Ghyoot

Verjaardag: 17 oktober 

Aantal jaren in JRK: 1 jaar 

Lievelingseten: macaroni 

met kaas en hesp

Het leukste aan JRK vind ik: 
Ik vind het leuk dat we 
allemaal 1 grote groep zijn. 

Mijn grootste geheim: Als ik het vertel, dan is het geen 

geheim meer ! 

Favoriete kampherinnering: Het vuil spel

Lievelingsliedje: Alle liedjes van Shawn Mendes

Naam van je knuffel: Floe

Dit wens ik elk kind uit jrk toe: Een jaar vol nieuwe 

vriendschappen en herinneringen.
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Naam: Linde Decancq

Verjaardag: 28 april 

Aantal jaren in JRK: 2 jaar 

Lievelingseten: Spaghettie bolgnaise zonder kaas

Het leukste aan JRK vind ik: Het kamp! 

Mijn grootste geheim: Dat zal je eens moeten vragen 

aan mijn dagboek!

Favoriete kampherinnering: Het nachtspel
Lievelingsliedje: Moonlight van Graces VanderWaalNaam van je knuffel: Vissoep en Nonkel TeddyDit wens ik elk kind uit jrk toe: gezondheid en goeie 

punten op school
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Sielke O

Fleur O

Jana O

Magalie O

Lars O

Mathijs O

Britt O

Linde O

Ward O

Joyce O

Ilse O

O Deze leider woont 
momenteel in Zweden.

O Deze leider is tijdens het 
studeren om de 5 minuten 
afgeleid.

O Deze leider is al 3 keer tante 
geworden.

O Deze leider eet graag 
melkchocolade in combinatie 
met tomatensoep.

O Deze leider kookt heel graag.

O Als deze leider kaas eet, komt 
het er terug uit langs haar neus.

O Deze leider woont aan de zee.

O Deze leider is grote fan van 
kokosnoten met sap in.

O Deze leider heeft een grote 
haat voor spinazie.

O Deze leider heeft al 3 
kinderen.

O Deze leider komt eigenlijk uit 
JRK-Menen

KEN JIJ DE 
LEIDING?
Verbind elke leider met het juiste weetje! 
Bij elke leider hoort 1 weetje. Ken jij al de 
leiders goed genoeg?
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HEB JIJ LEUKE 
GEZELSCHAPSSPELEN DIE 
JE NIET MEER GEBRUIKT? 
EEN SCHENKING AAN JRK 
KAN NOOIT KWAAD! STUUR 
ONS EEN BERICHT EN WIJ 
LATEN JE WETEN OF WE 
HET KUNNEN GEBRUIKEN!
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HELPERQUIZ
Ben jij klaar voor de cursus Helpertje? Ontdek het hier!

1. Je vriend valt flauw. Wat doe je?
a. Niets. Het samen spelen zit er op.
b. Ik bel 112 als de flauwte langer dan 2 minuten duurt.
c. Ik begin meteen met een mond-op-mondbeademing.

2. Een kleuter slikt een knikker in. Wat doe je?
a. Ik houd de kleuter ondersteboven.
b. Ik stop mijn vinger in de keel van de kleuter om de knikker       
wwiwwte verwijderen.
c. Ik sla 5 keer op de rug van de kleuter.

3. Je bent gevallen met de fiets. Hoe verzorg je jouw 
schaafwonde?
a. Ik blaas eerste het vuil uit de wonde.
b. Ik spoel de wonde met stromend water.
c. Ik kleef er meteen een wondpleister op.

4. Je mama verbrandt zich bij het koken. Wat doe je?
a. Je koelt de wonde met lauw stromend water.
b. Je smeert yoghurt op de brandwonde.
c. Je vraagt wanneer het eten klaar is.
 
5. Je broer springt op de trampoline en valt op zijn pols.  Wat 
ga je doen?
a. testen of hij nog goed kan bewegen
b. 112 bellen
c. Koelen met ijs en steun geven.
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6. Je papa zaagt in zijn arm en heeft een ernstige bloeding.
a. Je ontsmet het met ontsmettingsmiddel.
b. Je koelt met ijs, dit stelpt de bloeding.
c. Je laat je papa liggen en zelf op de wonde drukken. 

7. Stap 1 bij een ongeval is:
a. Ziekenwagen bellen.
b. Zorgen voor veiligheid van jezelf, je slachtoffer en de 
iiiiiiiiiiiiiiomstaanders. 
c. Het slachtoffer verplaatsen naar een warmere plek. 

Antwoorden: 

6 of 7 vragen juist?
Waw, je hebt het echt in de vingers, als je een cursus Helpertje 
volgt wordt je een echte 
eerstehulpexpert!

4 of 5 vragen juist?
Je bent goed op weg, volg een 
cursus Helpertje en kom nog 
meer te weten, zo word je een 
fantastische hulpverlener!

1, 2 of 3 vragen juist!
Volg een cursus Helpertje. Wedden dat je 
dan echt weet wat je moet doen?

1B – 2C – 3B – 4A – 5C – 6C – 7B
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KAMP 2019
Afgelopen zomer gingen we zoals elk jaar opnieuw op Kamp. Het 
was een gigantisch leuke week, maar omdat de waarheid uit een 
kindermond komt, laten we onze JRK’ers liever zelf even aan het 
woord over het zomerkamp.

Arwen — Spetters

Het kamp was super tof. De groep is sterk en we zijn allemaal 
aan elkaar gehecht. Onze groep zal waarschijnlijk niet uit 
elkaar vallen, zelf niet als we leiders of leidsters zijn. Voor mij 
persoonlijk was het mijn beste kamp tot nu! De leiding is heel tof. 
Ik hoop dat we nog vaak met Menen en Brugge samen op kamp 
kunnen gaan. 

Morgan — Spetters

Hey! Jeugd Rode Kruis is super tof! Ik kan niet meer zonder. Wij 
zijn 1  familie! Ik kan niet leven zonder JRK. Alle leiders zijn echt 
super lief. Ze staan altijd voor je klaar. Love you all! 
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Linde — Spetters 
JRK-kamp is het moment waar ik een heel jaar naar uitkijk! 
Iedereen is super lief en je amuseert je te pletter! Als er iets 
scheelt, is iedereen er voor je! Ik kijk al uit naar volgend jaar!

Ruslana — Spetters

Hey iedereen! Het is zeker de moeite mee te gaan op JRK-
kamp. Het is er super fijn. Ookal ben je nieuw, je wordt meteen 
bij  de groep genomen zonder problemen. Pesten doen ze niet. 
We zijn er juist voor elkaar. Ik wil Jeugd Rode Kruis bedanken 
voor de fijne en gezellige week! Ook dat jullie ondanks ik nieuw 
ben, er mij toch hebben bij genomen. Dankje voor alles! 

Sielke — leiding

Wij kijken als leiders al maanden op voorhand uit naar het kamp 
waarbij we in al die tijd onze creatieve ideeën naar boven laten 
komen om er opnieuw iets nieuws en zots van te maken. 

Het vraagt wel wat werk, maar we krijgen er meer dan alleen 
maar voldoening van terug. Het is geweldig om te zien hoe 
iedereen op het einde zichzelf ontplooit heeft en een plaatsje 
gevonden heeft in de groep. Ook als leidersgroep komen we er 
telkens sterker uit als 1 groep.

Na het kamp besefte ik wat een ‘warm nest’ JRK Brugge 
eigenlijk is.
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JRKOE
Ongetwijfeld bent u - als wellicht West-Vlaming zijnde - 
vertrouwd met de Bos Taurus L., oftewel de koe. 

Wellicht heeft u echter nog nooit van de Bos JRKoerus 
M. gehoord, wat volkomen logisch is. De soort is uiterst 
zeldzaam en wegens klimaatverandering en voortdurende 
stroperij in de Brugse bossen (de hoorns worden na 
afsnijden verpulverd en in China en Bangladesh gebruikt 
in de traditionele geneeskunde) gereduceerd tot één 
specimen.  Vergis u niet: op zijn spijsvertering en gestalte 
na ziet hij er van buitenaf uit als een doodgewone Bos 
Taurus! U herkent hem vooral door zijn zwart-wit gevlekte 
huid en sociaal gedrag: in de Middeleeuwen werd hij 
gebruikt als gezelschapsdier, bijzonder 

goed met kinderen.

“Wat er zo specifiek 
is aan z’n gestalte 
en spijsvertering is”, 
hoor ik u denken? 

De Bos JRKoerus 
M. is de kleinste 
binnen de familie 
van de Bovidae. 

Bij de geboorte 
meten de dieren 
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ongeveer tien cm, het volwassen dier groeit niet veel meer 
en wordt hoogstens nog twintig cm. Evolutionair gezien 
bleek dit namelijk een groot voordeel om aan grotere 
predatoren te ontsnappen. Veruit het speciaalste is echter 
zijn dieet: de Bos JRKoerus M. eet geld. Donaties van 
ouders voor een activiteit staat voor hem bovenaan de 
menu! Eenmaal ingeslikt verdwijnt alles in het rumen, waar 
het fermenteert om het na de activiteit te herkauwen. Een 
verdere passage doorheen respectievelijk het reticulum, 
omasum, abomasum geven de typische smaak en geur aan 
het eindproduct. Verder belandt het voedsel in het caecum 
waar het dier inwendig de laatste hand aan de verpakking 
legt. De uitwerpselen zijn een handige manier om in 
het wild te weten dat de Bos JRKoerus M. gepasseerd 
is: je herkent ze als het klassieke vieruurtje. Een koek, 
een fruitsapje of ijsje: allen werden door ons specimen 
geproduceerd.

Hierbij een warme oproep: red de JRKoe! 
Met het geld uit de JRKoe zorgt de leiding 
steeds voor een overheerlijk vieruurtje! 
De JRKoe blijft voor elke activiteit op de 
inschrijvingstafel klaarstaan. 

In naam van de JRKoe, alvast bedankt!
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LEIDERSQUIZ
1. Welke leider heeft bruine 
haren? 
A Sielke 
B Magalie 
C Lars 

2. wat is het lievelingsdier 
van hoofdleider Ward?
A een aap 
B een leeuw 
C een koala 

3. Hoe heet de 
sokkenkoning?
A koning tim 
B koning kos 
C koning stromboli 

4. Wat is de langste rivier ter 
wereld?
A De Nijl 
B De Amazone 
C De Lena 

5. Wat was de lekkerste 
maaltijd op kamp?
A Spaghetti 
B frietjes met 
IIIIIIIIIIIIIfrikandellen
C Spinazie met fishsticks 

6. Wat was het lekkerste 
dessert op kamp?
A Vanilleijs uit een pot 
B Banaan met chocolade 
IIIIIIIIIIIIIen speculoos 
C Koekjes (met smarties)
 
7. Waarom is een ijsbeer wit? 
A Door de reflectie van 
IIIIIIIIIIIIIhet licht op de sneeuw 
B Het is gewoon z 
C Als camouflage 

8. Een slak kan … slapen.
A 3 jaar 
B 2 weken  
C 5 maanden 

9. De oprichter van het rode 
iiiikruis heet?
A Henri Dunant
B Jacob Degroote 
C Lieven Rodekruis 

10. Wie is er vegetarisch?
A Magalie 
B Jana 
C Mathijs 

1C 2B 3B 4A 5ABC 6BC 7AB 8A 9A 10C
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HOROSCOOP
Ram
21 MAART — 20 APRIL
Als ram sta je de komende periode ondersteboven van allerlei 
gebeurtenissen. Een vervoersmiddel dat je gaat nemen, zal te 
laat op zijn bestemming komen, waardoor je een belangrijke 
afspraak zult missen. De volgende activiteit zul je uit je doppen 
moeten kijken: het gevaar zal uit de hoek van de potloden 
komen. Liefde: je laatste poging is helaas mislukt. Tijd om de 
komende periode te bekomen en te herbronnen.

STIER 
21 APRIL — 21 MEI
Uw sterrenbeeld staat gunstig, maar daar zult u weinig van 
merken. Vrees bij volle maan voor dieren om u heen, een prik 
zou wel een kunnen jeuken of steken. Vallende sterren zullen u 
meer geluk brengen dan anders, probeer zorgvuldig je wensen 
te kiezen en ze zeker niet luidop te vertellen. Op de volgende 
activiteit zou u wel eens nat kunnen worden, bereid u daar 
mentaal maar al op voor. Liefde: de jacht is open. Avances 
maken, draait in meeste gevallen gunstig uit. 
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Tweelingen 
22 MEI — 21 JUNI
De komende periode wantrouwt u best flitspalen, de kans is 
reëel dat u geflitst wordt. Ga liever wat lopen in de plaats van 
de auto te nemen, maar draag geen nummerplaat, u zou aan 
uw snelheid dan toch geflitst kunnen worden! Positieve noot: u 
krijgt via de post binnenkort goed nieuws. Wellicht begint het 
mosselseizoen en zullen ze in korting staan, profiteer daarvan 
optimaal. De volgende activitei zul je een speciale band hebben 
met het gras in de tuin, verwevenheid en verbondenheid met de 
natuur beschrijven dat wellicht nog het best. Eventueel kunt u 
het gras even aaien en bedanken. Liefde, tot slot: uw huisdieren 
geven u veel liefde, verwacht niet veel meer dan dat de komende 
tijd...

Kreeft 
22 JUNI — 23 JULI
Als de schrijver zelf een kreeft is, voorspelt hij toch enkel goed 
nieuws? De kans dat u deze periode de lotto wint, verdubbelt 
indien je twee lotjes koopt! Pas op, koop er geen drie, of je zult 
drie keer meer geld kwijt geraken. Frisse buitenlucht is iets 
waar u de laatste tijd naar hunkert, geniet af en toe van een 
avondwandeling. Enkel avondwandelingen op woensdag en 
donderdag zijn niet aan te raden, ze voorspellen dan af en toe 
regen. Om u gerust te stellen: u zult van de komende activiteit 
wederkeren met een grote glimlach en een gevulde maag! 
Liefde: niets dan voorspoed. Rozengeur en maneschijn. U hebt 
vlinders in uw buik en uw hele omgeving weet dat ondertussen.
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Leeuw 
24 JULI — 23 AUGUSTUS
Het geluid van krekels moet je argwaan wekken, alsook 
fietszadels. Deze zijn je ongunstig gezind tot het einde van de 
maand. Te lang in de zon lopen is extra gevaarlijk, verbranden 
zul je rapper dan anders, met gevaar op permanente geel-
appelblauwzeegroene stippen op je huid. De komende activiteit 
barst je uit je voegen van creativiteit: een nieuwe Vincent Van 
Gogh lijkt geboren. Liefde: zolang het mooi weer is, zullen je 
pogingen de mist in gaan. Regen zal voorspoed brengen...

Maagd 
24 AUGUSTUS — 23 SEPTEMBER
Neem de tijd om af en toe naar foto’s terug te kijken met 
een zakdoek bij de hand. U zult de oplader van uw gsm op 
een belangrijk moment kwijtraken, uw oortjes zullen zichzelf 
knopen en uw veters net niet.  Een speciaal hongergevoel naar 
kokosnoten is niet abnormaal voor u. Een nieuw kledingstuk 
dat voor de eerste maal draagt, zal onherroepelijk bevlekt 
worden. Ondertussen zal u vergeten uw planten water te geven, 
waardoor ze allemaal - op één na - zullen sterven. U beslist die 
ene plant een naam te geven en belooft hem nooit meer zo te 
verwaarlozen. Op de volgende activiteit zou ik af en toe naar 
boven kijken, niet dat u een helm hoeft te dragen, maar een 
gewaarschuwd man is er twee waard. Liefde: JRK-liefde hangt in 
de lucht. Kijk op onze startdag eens goed rond… 
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Weegschaal 
24 SEPTEMBER — 23 OKTOBER
Als weegschaal komt er een tijd van gemoedsrust aan: je bekijkt 
alles dag per dag. Geurkaarsen kunnen cognitieve functies 
stimuleren alsook blauwe kaas, maar nooit voor het slapengaan. 
Als weegschaal zou ik niet op de weegschaal gaan staan, de 
vakantie heeft u geen goed gedaan. Haal het stof van uw 
sportschoenen op zondag, maar mijdt hierbij konijnen die je pad 
kruisen. De balans tussen werk en vrije tijd zal gunstig zijn. Een 
bezige bij zul je op de komende activiteit zijn. Liefde: een tweede 
kans dient zich aan, daar staan de sterren in ieder geval gunstig 
voor.

Schorpioen 
24 OKTOBER — 22 NOVEMBER
Pas op voor bomen waar u allergisch voor bent, er kunnen enkele 
ongewenste lichamelijke neveneffecten bij komen deze maand. 
Scorpio staat gericht naar Venus, een gasvormige planeet. 
Flatulentie (het laten van scheetjes) zal de komende tijd geen 
zeldzaam fenomeen blijken. Iemand in uw omgeving zal zich 
prikkelbaar gedragen, het is wijselijk deze persoon van genoeg 
chocolade te voorzien. Liefde: je twijfelt te veel de laatste tijd. 
Koop bloemen voor een vrouw of onderbroeken voor je man.
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Boogschutter  
23 NOVEMBER — 22 DECEMBER

(Omdat de boogschutter eigenlijk niet duidelijk te lezen was 
vorige nacht, hebben we een even hypothetisch en even 
waarschijnlijk tekstje.) Biechten zal je de komende tijd een 
helend effect bieden en je zonden doen wegspoelen. Probeer 
zo veel mogelijk katten te aaien, dit zal je geluk brengen. De 
volgende activiteit zal er iets dierbaars wegsmelten, probeer er 
zorg voor te dragen. Liefde: een traan zal vloeien. Laat alles over 
je heen komen. Sta daarna terug recht en ga er voor!

Steenbok 
23 DECEMBER — 20 JANUARI
Pas op voor katten die uw weg kruisen, dat zal leiden tot een 
mislukt maïsoogst in Guatemala waardoor de popcorn van de 
Kinepolis 10 cent duurder zou kunnen uitvallen! Heftig dromen 
is niet uitgesloten, zonder enige reden zal diezelfde maïsoogst 
daar ook in voorkomen. Op de volgende activiteit zul je proberen 
valsspelen, maar de leiding zal dat doorzien! Liefde: de persoon 
die je leuk vindt, wilt duidelijkheid. Grijp deze kans dan ook met 
beide handen om er iets van te maken.
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Waterman
21 JANUARI — 18 FEBRUARI
Waterman staat naast Mars, woelige wateren liggen voor je. 
Als doorwinterd kapitein zul je de golven met gemak trotseren 
en daarvoor complimenten krijgen uit onverwachte hoek. 
Bloemetjes plukken kan voor een ongewoon grote eetlust 
zorgen en een vikingachtig gedrag naar boven brengen. Enkel 
kinderen jonger dan 10 hebben hier geen last van. De volgende 
activiteit zal er eentje van vele verrassingen zijn, waarvan vooral 
aangename. Liefde: happy single! Het leven lacht je toe, maar 
verliefdheid komt wanneer je het het minst verwacht...

Vissen 
19 FEBRUARI — 20 MAART
Je bent een clownvis, je houdt ervan om andere mensen aan het 
lachen te brengen! Mooi zo! Geniet van elke gelegenheid met 
je vrienden, zodat je niet achter het net vist en er spijt van hebt 
dat je niet bent gegaan. De volgende activiteit zul je je beste 
dansmoves laten zien! Liefde: probeer niet steeds anderen te 
helpen, maar denk ook eens aan jezelf. De liefde is dichterbij dan 
je denkt.
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